
1 Korintiërs 12:26
"Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die 
pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, 

genieten alle andere delen daar ook van." 

Opdracht: 

Aan wie moet jij denken als er staat 
‘Als een deel van het lichaam pijn heeft… ‘. 

Is er iemand uit jouw Kliederkerk die misschien verdrietig is, 
ziek of eenzaam? Of misschien iemand uit de buurt of uit je 
familie? 

Maak een mooi kaartje en stuur hem op. 


